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Liturgie voor de eredienst op  
 

zondag  7 april 2024 om 
 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Halsteren 
 

 

 
 
Voorganger: Ds.   Henk van het Maalpad 
Ouderling: Mw.  Gea Ros 
Diaken: Mw.  Lia Rozendaal 
Organist: Dhr.  Edu de Goffau 
Koster:  Mw.  Esther Boterweck 
Videoteam: Dhr.  Jan Kleinjan 
 
 
VOORBEREIDING 

De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af. 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
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Aanvangslied :  81 : 1,4,5,7 en 8    (gemeente gaat staan) 

 

1  Jubel God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 

Juich voor Israëls Heer, 

stem en tegenstem 

springen op voor Hem 

die ons heil bewerkte. 

 

4  God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is ’t en recht 

nu en te allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 

 

5  Onder lasten zwaar 

was gij haast bezweken. 

Groot was het gevaar – 

Ik vergat u niet, 

in het doodsgebied 

gaf Ik taal en teken. 

 

7  Luister, welk bevel 

Ik u in wil scherpen. 

Hoor Mij, Israël! 

Laat geen vreemde god, 

laat geen vreemd gebod 

ooit u onderwerpen! 

 

8  Ik ben Hij-die-is: 

God wil Ik u wezen. 

Uit de duisternis 

van de slavernij 

maakte Ik u vrij: 

hebt gij nog te vrezen? 

 

 

Groet en bemoediging    (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 
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Drempelgebed :  lied 610 : 1,2,3,4,5, en 6 
 

1  Zo dor en doods, 

zo levenloos 

verlamd, uiteengeslagen, 

zonder hoop en zonder troost 

slijten wij de dagen. 

 

2  God, zie ons dan 

teloor gegaan, 

versteend en dood gezwegen, 

levend waar geen dag meer is, 

nacht aan nacht geregen. 

 

3  Zijt Gij het, Heer, 

die weet wanneer 

wij ooit zullen herleven? 

Met uw adem kunt Gij toch 

ons het leven geven? 

 

4  Kom dan en spreek 

uw woord en breek 

zo onze graven open. 

Wil ons met de geesteskracht 

van uw adem dopen. 

 

5  Wek ons voorgoed! 

Zet met uw gloed 

ons recht op onze voeten. 

Vol van leven zullen wij 

t morgenlicht begroeten. 

 

6  Blaas met uw Geest 

in ons het feest 

dat allen zal verwarmen. 

Open ons het vergezicht 

op uw groot erbarmen! 

 

(De gemeente gaat zitten 

Kyriëgebed  
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Glorialied   Lied 634 : 1 en 2     (staande)   

 

1  U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2  Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing uit Profeten     Jesaja 26 : 1 – 13      (door de ouderling van dienst)  

 1 Op die dag zal in Juda dit lied klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt 

ons redding als een wal, als een muur.  

2  Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw 

getrouwen. 

 3  De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.  

4  Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds 

mensenheugenis.  

5  Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. 

Hij brengt zelf hun stad ten val, hij maakt haar met de grond gelijk, niets laat hij van 

haar heel.  

6  Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de 

armen.’  

7  U effent het pad voor de rechtvaardige, u baant voor hem een rechte weg.  

8  Ook wij verlaten ons op u, HEER: wij gaan de paden van uw recht. Wij richten ons 

op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit. 

9  Reikhalzend kijk ik naar u uit,  zelfs ’s nachts verlang ik naar U. Wanneer u een 

oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. 
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10   Maar niet de goddeloze: al wordt hij gespaard, gerechtigheid zal hij nooit leren. 

In het land van het recht doet hij slechts onrecht; de macht van de HEER merkt hij 

niet op.  

11  HEER, uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan tot zijn schande zien hoe 

u ijvert voor uw volk, hoe het vuur uw vijand verteert.  

12  HEER, geef ons vrede, alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan.  

13  HEER, onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen uw 

naam zullen wij prijzen. 

 

Zingen lied : 175 : 1,2,3 en 4     (de  organist speelt de  melodie voor)  

 

1  Wij hebben een sterke stad, 

een stad met muren en schansen, 

wij hebben een sterke stad, 

een stad waar de kinderen dansen 

en waar men muziek maakt en zingt, 

een stad door de Heer omringd. 

 

2  Wie wonen daar in die stad, 

die stad op͜ de nieuwe aarde? 

Een volk dat de Heer aanbad 

en͜ de trouw aan zijn roeping bewaarde. 

O poortwachter, open de poort 

voor al wie vertrouwt op͜ zijn woord! 

 

3  Vertrouw op de Heer, vertrouw, 

want eeuwig zal Hij ons dragen. 

De vesting zo hoog gebouwd, 

die heeft Hij ternedergeslagen 

maar mensen die steeds zijn geknecht 

die wandelen hier in͜ het licht. 

 

4  Rechtvaardigen, hier is͜ uw stad, 

standvasti͜gen, hier u͟w͟ sterkte. 

Een ruimte die niemand mat, 

een toekomst die niemand bewerkte 

dan Israëls Heiland alleen, 

Hij voert de verdrukten͜ erheen. 

 

Lezing uit het Evangelie  Johannes 20 : 19 : 24 – 31  (door de ouderling van dienst)  

19  Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze 

hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de joden. Jezus kwam in 
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hun midden staan en zei : ‘Ik wens jullie vrede!’ 

 

24  Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus 

kwam.  

25  Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: 

‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan 

voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’  

26  Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. 

Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie 

vrede!’ zei hij, 

 27  en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn 

handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas 

antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, 

geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Jezus heeft nog veel meer 

wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn 

opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u 

door te geloven leeft door zijn naam. 

 

Zingen Lied : 574 : 1, 2 en 3 

 

1  Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 

U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 

in de nacht der nachten streed U onze strijd, 

U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 

Kyrie eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison. 

 

2  Christus is gekomen in ons aards bestaan, 

nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 

aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, 

Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

3  Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 

U verbreekt het donker, alles is volbracht; 

geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 

één van ziel en levend bij uw heilig woord. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
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Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen  Lied 976 : 1, 2 en 3 

 

1  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 

leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 

Ons leven mag zich voluit laten lezen, 

herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 

 

2  Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 

als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 

die ons als dode, levenloze letters 

beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

 

3  Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 

dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 

zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Inzameling van de gaven 
  1e collecte voor :  Predikantsplaats  
  2e collecte voor :  Diaconie 
  3e collecte voor  :  Onderhoud kerken 
 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied   Lied 650 : 1, 2, 3, 4 en 7    (staande) 

 

1  De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 
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2  Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 

3  Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

 

4  Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

7  Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 
 

Zegen     (gezongen AMEN) 

 

 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken 
en elkaar te ontmoeten. 
 

Kerkdiensten 
Zondag  14 april 2024 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze dienst 
gaat  Ds. Hans de Bie voor. 
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Bastiaan Ragas speelt voorstelling ‘In Gods naam 

 

Op woensdag 24 april 2024 speelt acteur en zangen 

Bastiaan Ragas zijn voorstelling ‘In Gods naam’ in 

Theater De Maagd. Bergen op Zoom.   

Aanvang 20.00 uur  

Deze voorstelling wordt door 6 gemeenten uit onze regio 

georganiseerd in samenwerking met Nachtzon 

Media.  Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te 

zijn. 

Er zijn nog kaartjes beschikbaar!!! U kunt nog voor een 

gereduceerd tarief naar de voorsteling. 

Meer informatie: https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/theatervoorstelling-in-gods-

naam of https://www.theater.nl/in-gods-naam-bastiaan-ragas/ 

 
 

Geraniumactie 2024 
Ook dit jaar organiseren we weer een verkoop van geraniums waarvan de opbrengst 
bestemd is voor onze gemeente. Bestelbonnen liggen in de kerk en kunt u ook 
vinden op onze website www.pghnv.nl. Bestellingen kunnen tot 29 april 2024 worden 
geplaatst bij de heer Gerard Boekestijn, tel nr. 0164-685 605 of via e-mail: 
gboekestijn@hetnet.nl.  
De geraniums kosten €1,75 per stuk en kunnen op 4 mei tussen 10.00 en 12.00 uur 
worden opgehaald bij de fam. Boekestijn.  
 
 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of  www.pghnv.nl/ 
 Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
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